
Overzicht activiteiten 2022 Vrienden Museum Sjoel Elburg

Algemeen
Dit was het jaar van de heropening van het museum na de lockdownperiode in verband met de
coronapandemie. Zo groot als de vreugde bij de hele cultuursector was, zo lastig bleek het de oude
bezoekersaantallen te halen. Museum Sjoel Elburg vormt daarop geen uitzondering, al mochten we
ons in de loop van het jaar in een gunstige ontwikkeling verheugen. Maar ook afgezien daarvan is er
sprake geweest van een groot aantal activiteiten, georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het
Vriendenbestuur.

Lezingen

Prof. dr. Bart Wallet, hoogleraar Joodse Studies aan de Universiteit van Amsterdam, verzorgde op
donderdag 24 maart een Sjoellezing met als onderwerp ‘Na de bevrijding: Joden in naoorlogs
Nederland’. In zijn Sjoellezing ging Wallet met ons op zoek naar de verhalen van overlevende Joden in
de naoorlogse tijd.

Op 28 april werd de jaarlijkse 5 mei-lezing gegeven door Pauline Broekema met ‘Een verhaal uit de
mediene’ over de aangrijpende geschiedenis van twee Joodse families, wonend in Noord-Groningen.

Ongeveer honderd belangstellenden waren donderdagavond 29 september afgekomen op de
Sjoellezing van dr. Katja Happe, directeur van Gedenkstätte Ladelund. Zij sprak naar aanleiding van
haar boek ‘Veel valse hoop – over de waarde van herdenken’.

Open Joodse Huizen
Op zaterdag 7 mei werd in Elburg voor de vijfde keer meegedaan aan het landelijke project Open
Joodse Huizen. Een geslaagde dag met een gevarieerd programma van kleinschalige
herdenkingsbijeenkomsten. In huizen, waarin herinneringen aan gebeurtenissen en mensen worden
opgehaald op de plek waar de geschiedenis zich afspeelde. Daarbij staat het Joodse leven voor,
tijdens en vlak na de oorlog centraal.

Groepswandelingen door Joods Elburg
Met een groep het museum bezoeken en aansluitend onder leiding van een deskundige gids een
wandeling door Joods Elburg maken. Vanaf april mochten wij weer verschillende groepen ontvangen.
Zowel qua omvang als samenstelling heel divers.

Cursus
In het najaar verzorgde drs. Kees van den Boogert de cursus “De Joodse wortels van de christelijke
eredienst“.

Sjofar: nieuwsbrief voor de vrienden
De nieuwsbrief werd zoals gebruikelijk drie keer bij de vrienden thuis bezorgd. Met in elk nummer
een uitvoerige toelichting op een nieuwe tijdelijke tentoonstelling.

Ten slotte
Ons museum bestaat bij de gratie van de veelkleurige geschiedenis van onze voormalige Joodse
stadgenoten. Die geschiedenis kwam abrupt en dramatisch ten einde. Dankzij alle betrokkenen zijn
wij in staat om het verhaal van het Joodse leven in Elburg en de ‘provincie’ te vertellen. En wij hopen
dat nog vele jaren te blijven doen.
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